
Kort verslag bijeenkomst 14 augustus 2025 

Pagina: 1 

Broeder David deelde ons mee dat we wellicht als nieuwe locatie van onze gemeente de ruimte waar we 

vanavond in vergadert hebben kunnen gebruiken voor de Bijbelstudie en de grote ruimte in dit gebouw  voor 

de zondagvieringen. 

Hij en zuster Judith gaan vanavond na deze bijeenkomst in overleg hierover met de verhuurder om dit alles 

mogelijk te maken. 

 

Samen zijn we tot onderstaande bestuursindeling gekomen:  

Voorzitter: Broeder David Rademaker 

Vice-voorzitter: Broeder Marcel Jansen 

Penningmeester: Broeder Sadat Saeri 

Secretaris: Zuster Judith van de Klundert 

Muziek coördinator: Broeder Frankie Beenen 

PR , website en social media: Zuster Lianne van Rooij 

 

Maandblad: Zuster Joke Jansen en zuster Judith van de Klundert 

De indeling van de pastorale werkers vol gt nog. 

Ook dient de inschrijving in de Kamer van Koophandel , de statuten en een nieuwe bankrekening nog te 

gebeuren. Dit wordt opgepakt door het Bestuur.  

Onze visie en doelstelling dient nog besproken te worden.  

Broeder David kwam met de nieuwe naam van onze gemeente: Immanuel - God is met ons. Alle aanwezigen 

vinden deze naam mooi en gaan hiermee akkoord. 

Volgende week woensdag 20 augustus 2025 hebben we naar alle waarschijnlijkheid de Bijbelstudie in deze 

ruimte. Dit hangt af van de uitkomst van het overleg met de verhuurder. 

We willen meer mensen naar Jezus brengen. Nieuwe mensen krijgen binnen onze gemeente.  

Dit door mensen uit te nodigen.  

Besproken is om dit ook doen door te evangeliseren b.v.  1 x in de maand in het park of 2 x in de maand in de 

wijk Woensel. 

Dit kan door o.a. flyers uit te delen. Ook door een gospel dienst te houden in onze nieuwe ruimte straks voor 

iedereen die komen wil of een kerstviering voor iedereen etc.  

 

Zuster Lianne maakt een concept voor een logo voor onze kerkgenootschap I mmanuel en een concept versie 

voor een flyer voor de evangelisering. Dit wordt binnen de gemeente verspreid en samen komen we tot een 

uiteindelijke versie hiervan. 

De gemeente wil straks graag een besloten deel binnen de website waar we onderling over onderwerpen 

kunnen praten. 

Een ander idee is om in het besloten gedeelte ook een overzicht te tonen van alle broeders en zusters met 

naam en foto. 

Broeder Frankie geeft aan dat als er broeders en zusters zijn die mee willen gaan zingen tijdens de 

zondagvieringen dat ze dit dan aan hem kunnen doorgeven. 

Wij allen gaan voor liefde en eenheid binnen onze gemeente! 

 

Gods zegen, zuster Lianne 


